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Koel in de kelder

lotsende flessen wijn in een oververhitte

auto uit Spanje, Itali€ of Frankrijk. Wij

hebben het afgeleerd om het lekkers mee

te brengen naar huis. "Ach jong, die din-

gen hebben allemaal bottle shock”, oreert
Hermus. "Nog afgezien van de extra zonnige smaak-
component die de meeste vakantiewijnen bevatten.
Een onderdeel dat ze thuis ontberen. Inderdaad, het
vakantiegevoel.” Zandstra knikt, barstensvol geac-
teerd mededogen. Want wie krijgt dozenvol flessen
van wijnimporteurs gewoon thuisgestuurd, zonder
ook maar een drup te hoeven tillen? Hermus uiter-
aard.

Zo zijn er steeds meer mensen die de mooiste
wijnen op professionele wijze naar het Noorden
halen. Geen grootgruttende wijnhandelaren of su-
permarkten, die uitsluitend wijnen in grote volumes
en met gemiddelde smaak binnenhalen. Nee, wij zijn
geporteerd van de kleine importeurs. Mensen met
een passie en een geringe opslagplaats.

Neem Karel Meesters, wijnimporteur sinds 1987 en
auteur van een omvattend Wijnlexicon (in vijfde
druk). Meesters is 'vineus consultant’ onder de naam
Enoconsult. Zijn kantoor, net aan de rand van de
Groningse binnenstad, is een combinatie van woon-
kamer, wijnopslag en administratief centrum.

Karel Meesters is een eigenzinnige eenpitter, met
een verklaarde voorliefde voor eigenzinnige wijnen.
"Het echte werk is het selecteren van de goede wij-

nen, niet het verkopen. Ik zoek bijvoorbeeld voor de
biologische groothandel De Nieuwe Band of andere
kleine importeurs. Of voor een groeiende schare
particulieren.”

De Groninger beweegt zich buiten het wijncircuit,
en met het grootste plezier. "Ik hoef niet overal op
wijnbeurzen rond te lopen, mee te doen aan proeve-
rijen voor weer een blad. Ik ben klein, draai geen
enorme omzetten en ik moet kiezen omdat ik geen
enorme voorraden wil of kan hebben. Maar ik kin
ook kiezen: ik heb te lang in het wijnvak gezeten om
iedereen te plezieren. Daardoor mis ik misschien een
stuk van de markt, maar het is wel mijn markt. Ik
kan trouw blijven aan mijn passie; ik waardeer een
wijn zoals hij is, niet zoals een mogelijke klant wil
dat hij is. Gelukkig heb ik trouwe klanten."

Die trouwe clientéle wordt via een nieuwsbrief op
de hoogte gesteld van vondsten die Meesters tijdens
rondreizen heeft gedaan. Bij nadere kennismaking
spuugt Zandstra echt niet in een glas Posta Piana,
een IGT negroamaro 2009 van Cantine Paradiso uit
Puglia. "Een donkere, zondoorstoofde wijn, in de
karakteristiek Zuid-Italiaanse loodzware fles. De
geur is licht ijzerig. Veel smaak voor in de mond, veel
donkerrood fruit, met een plezierig zoetje. Bepaald

" geen lange afdronk; een soepele doordrinker.” Voor

€6,90 een koopje vindt ook Hermus, die met stijgen-
de verbazing luistert naar de gaandeweg telkens
overmoediger oordelende Zandstra: "Laat die proef-

\notities nou maar aan mij over, ja!"
- "Ik hou van balans in een wijn, niet van veel hout”,
vervolgt Meesters. Een proeverij van een serie van
zijn wijnen toont zijn gelijk. Hermus loopt weg met
de wijnen van Domaine des Homs - een mooi aardse,
rode La Tersande en een volle spicy witte viognier.
Ook elders zijn pareltjes te vinden.

In Dalen pakt Theo Kalkdijk de zaken anders aan.
Voor hem is het importeren van wijn gewoon een
leuke bijzaak. Zijn familie is eigenaar van een grote
supermarkt op vakantiepark De Huttenheugte. Kalk-
dijk heeft derhalve vakken vullen’ op zijn cv staan.
Maar waar vriendjes van hem op de middelbare
school al muren van bierkratten bouwden, had hij
landkaarten van wijngebieden aan de muur van zijn
jongenskamer hangen.

Vanaf jongmens bleef hij bezig met wijn. In een
bijschuur van zijn eigenhandig verbouwde Saksische
boerderij heeft hij zon vierhonderd wijnen in voor-
raad. "Die importeer ik niet allemaal zelf, ik koop ze
in bij anderen. Maar wel in het hogere segment.” We
zien flessen en kisten topwijn van Vergelegen, Anti-
nori, Stag’s Leap, Vega Sicilia. Impressionante namen.

Toch importeert Kalkdijk zelf ook een aantal wij-
nen. "De wereld zit vol met chardonnay en sauvignon
blanc. Moet ik daaraan nog iets spannends toevoe-
gen? In Zuid-Frankrijk drink ik graag wijn uit de
Languedoc, daar wordt vernieuwend gewerkt." Dus
laat hij daar zijn 'eigen’ wijn maken. Samen met



