
Van: Goedewijn.info info@goedewijn.info
Onderwerp: op een gezond en goed 2024

Datum: 4 januari 2024 om 16:57
Aan: info@winescout.info

Beste mensen,

Ik las nog even de nieuwjaarswens van vorig jaar en kan niet anders dan concluderen dat ook 2023
een jaar is om snel achter ons te laten, het vierde op een rij. Is dat omdat ik oud aan het worden ben?
Vallen me nu meer zaken op dan voorheen of bevinden we ons momenteel echt in een zorgelijke
periode. Als dat zo is dan zit er niks anders op dan extra ons best doen om er met z'n allen wat 
maken. Schouders eronder, vooral de blik op de langere termijn en je naaste omgeving, want daarop
heb je wel invloed en als iedereen dat eens zou doen.... Wie weet, een mens kan veel, de mensheid
ook, maar dan moet het wel anders en beter, ieder op zijn/haar manier binnen zijn/haar vermogen.

Goed nieuws is er natuurlijk ook. Ook deze keer mag ik niet klagen, 2023 gaf een iets lagere omzet in
flessen dan het jaar ervoor, maar het lijkt er op dat er iets meer per fles is besteed. Logisch gezien de
prijsstijgingen (die nog niet voorbij zijn). Toch bemerkte ik ook een lichte verschuiving naar de iets
betere wijnen. Kwaliteit ten koste van de kwantiteit. Is dit nu een eerste hoopvolle indicatie voor de
komende jaren? Minder, maar wel bewuster en beter, dat zou mooi zijn.

wisselend wijnjaar, prijzen

Ook 2023 was net als 2022 en 2021 een wijnjaar vol met verrassingen. Eerst maar eens proeven
en kijken hoe de vlag erbij hangt. Ja, er zijn veel zorgelijke verhalen over aanhoudende droogte en
daarnaast grillige neerslagverdeling over het seizoen. Een te sterk wisselend jaar om een algemene
verwachting uit te spreken. Het zal vast lastiger worden, maar er is altijd wel ergens iets moois te
vinden. Op het prijzenfront is de rust nog niet teruggekeerd, verhogingen zitten in de pijplijn, hopelijk
blijven ze beperkt. Naast de stijgende kosten van de "droge waren" (fles, kurk, karton, capsule) en
transport is ook de oogsthoeveelheid een bepalende factor. Daarnaast heb ik nog een aantal wijnen 
het assortiment (ingekocht vóór de grote stijgingen) waarvoor een inhaalslag te verwachten is, ten
slotte geldt bij nieuwe importen per 1 januari ook nog eens een hogere wijnaccijns.

gewoon doorgaan

Net als elk jaar beloof ik m’n klanten en mezelf even precies te werken en zo goed mogelijk aan de
wensen te voldoen zonder mezelf en m’n principes uit het oog te verliezen. U weet, ik ben geen fan
van sociale media met haar negatieve invloed zoals de teruglopende aandachtsspanne van velen, de
vluchtigheid, oppervlakkigheid en de behoefte tot het steeds sneller zenden van eigen meningen en
oordelen. Wat mij betreft geen ge "nX" of twetter, feesboek of ander snel medium, ja een leven zonder
dit alles is nog steeds mogelijk en goed voor de gemoedsrust. Hoewel, toegegeven: iemand in de buurt
met één van die moderne communicatiekanalen is wel handig op z'n tijd. Mijn bel-mobiel is nog 
oude chocoladereep, vooral bedoeld voor de wegenwacht, hoewel dat met m'n stokoude Passat tot nu
toe maar heel zelden nodig is geweest (famous last words), zo eentje zonder veel functies, ik geloof
dat je er al mee kunt mms-en en sms-en. Een moderne smartfoon zonder simkaart heb ik in de
bureaula liggen om de noodzakelijke accijnsaangiftes te kunnen doen, een afgedwongen aanschaf.

iets moois

We gaan in 2024 er weer iets moois van maken, nieuwe wijnjaren van bekende- en wie weet nieuwe
wijnen van onbekende producenten. Ik zal u blijven vermoeien met lange stukken proza, met informatie
die iets dieper gaat dan gemiddeld, zeg maar een training voor het brein, voor het openen van nieuwe
vergezichten en geruststellen dat alles wat u proeft en ervaart ertoe doet en niet wat een ander
daarvan vindt.
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hoog tijd voor een wijde blik, rust en perspectief

op een gezond en goed

2024

p.s.: vanaf 9 januari ondergaat m'n huis/kantoor een keukenrenovatie,

kan zijn dat communicatie en levering tijdelijk wat minder vlot verlopen.

Met vriendelijke groeten,

Karel Meesters.



tel.: 050-3123700

Ik ben zo vrij geweest om u dit nieuws via e-mail te melden, in de toekomst zal ik ook andere nieuwe ontwikkelingen via
deze weg versturen. Het is beslist niet mijn bedoeling om wie dan ook op te schepen met ongewenste post. Mocht u
toekomstige mail niet op prijs stellen, stuur dan even een afmelding via onderstaande link (u hoeft verder niets in te

vullen): stop mail dan haal ik onmiddelijk uw e-mailadres uit mijn mailbestand.

Enoconsult / Goedewijn.info

Grote Rozenstraat 64, 

9712 TJ, Groningen

U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u zich hiervoor heeft opgegeven

of dat u een via m'n web site wijn bij me heeft gekocht.

.

ik stel geen prijs meer op het ontvangen van de nieuwsbrief
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